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Leven na de dood

Daar waar dood wacht op het leven,

ligt een diepe historie verweven.

Anne Frank en een boom,

levende herinnering aan een kwade droom.
Helga Deen en kamp Vught,

duizenden mensen op de vlucht.

Zoveel ellende, zoveel pijn.

Laat nieuw leven een bevrijding zijn.

Op zondag 9 september 2018 heeft de herplanting van een Anne Frank boom
plaatsgevonden ter voortzetting van een levende herinnering. De boom
symboliseert de verbinding met Helga Deen, wiens voorouders sinds 1779 op de
joodse begraafplaats in Oisterwijk begraven liggen.

Bovenstaand gedicht is daarbij voorgedragen.



